
1. Zie ginds komt de stoomboot 

Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, 
ik zie hem al staan. 

Daar huppelt zijn paardje 
het dek op en neer. 
Daar waaien de wimpels 
zo mooi heen en weer. 

Kijk, Piet staat te lachen 
en roept naar de kant: 
‘Ik heb genoeg lekkers 
voor heel Nederland!’ 

O lieve Sint Nicolaas, 
kom ook eens bij mij. 
En rij toch niet stilletjes 
ons huisje voorbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sinterklaas kapoentje 

 
Sinterklaas kapoentje 
Gooi wat in mijn schoentje 
Gooi wat in mijn laarsje 
Dank u, Sinterklaasje 

 
Sinterklaasje bonne, bonne, bonne 
Gooi wat in mijn lege, lege tonne 
Gooi wat in mijn laarsje 
Dank u, Sinterklaasje 

 
Sinterklaas kapoentje 
Gooi wat in mijn schoentje 
Gooi wat in mijn laarsje 
Dank u, Sinterklaasje 

 
Sinterklaasje bonne, bonne, bonne 
Gooi wat in mijn lege ligge tonne 
Gooi wat in de huizen 
Dan grabbelen we als muizen 

 
Sinterklaas kapoentje 
Gooi wat in mijn schoentje 
Gooi wat in mijn laarsje 
Dank u, Sinterklaasje 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hoor wie klopt daar kinderen 

Hoor wie klopt daar kinderen 
Hoor wie klopt daar kinderen 
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam 
Het een vreemdeling zeker 
Die verdwaald is zeker 
Ik zal eens even vragen naar zijn naam 

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas 
Brengt ons vanavond een bezoek 
En strooit dan wat lekkers 
In de één of andere hoek 

Stoute kinderen, zegt hij 
Krijgen knorren, zegt hij 
Of een zakje, zegt hij, met wat zout 
Want je weet wel, zegt hij 
Dat Sint Nicolaas, zegt hij 
Niet van stoute kinderen houdt 

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas 
Brengt ons vanavond een bezoek 
En strooit dan wat lekkers 
In de één of andere hoek 

Koekoek! 

 


